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Titel: Vergeving, Verzoening

Dit keer schilderden we niet vanuit een evangelielezing.

Wij konden een woord kiezen dat voor ons belangrijk is.

Mijn keuze is het woord vergeving. Zowel vergeving krijgen als
geven.

Het woord komt in de Bijbel voor en heb ik geleerd door het
gebed: Onze Vader.

In deze tijd is dit woord volgens mij erg belangrijk.
Er zijn zoveel mensen die met elkaar overhoop liggen, elkaar naar het leven staan en
deze onenigheden niet kunnen of willen oplossen.

In mijn schilderij heb ik daarom voor de menselijke figuren gekozen.
Uiteindelijk zijn wij de oorzaak van al die ellende.

De bergen geven mysterie en angst weer. Het water is sinister en woest en belooft niet
veel goeds.

Het water wordt opgejaagd door angst en zoekt een uitweg.

Deze uitweg wordt gevonden via een waterval naar een rustigere omgeving

De twee figuren zijn als man en vrouw bij de val van het water geschilderd en hebben
onenigheid maar willen het probleem oplossen.

Ze staan naast het water, steken de handen naar elkaar uit maar kunnen niet bij elkaar
komen.

De brug geeft een mogelijkheid. Bruggen bouwen is een bekende uitdrukking.

Nadat de manlijke figuur besloten heeft om gebruik van de brug te maken kunnen ze
elkaar de dingen die gebeurd zijn vergeven.

Deze vergeving heb ik geschilderd door twee figuren op de voorgrond te schilderen.
De vlinders zijn het symbool van vergeving.

De omgeving is rotsachtig en hard. Rotsen die geschilderd zijn om aan te geven dat de
weg in deze maatschappij vol ligt met moeilijkheden.

Muziek : Refrein: lied 629 uit de bundel opwekkingsliederen

Als er vergeving is, kan er genezing zijn
Van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn.
En de weg van herstel kan beginnen.



